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Lied  

 
Niemand komt hier vrij van het kwade,  
niemand gaat hier straks weer vrijuit.  
Niemand teveel, niemand te weinig,  
niemand te groot, niemand te klein.  
Dit wordt gespeeld in woord en gebaar  
tot ooit en overal wij leven met elkaar   
 
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven 
help ons te zien wat niemand vraagt. 
Tijd om te geven, kans om te zijn 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 
We gedenken 

We brengen de kruisjes van onze dierbaren die  

vorige maand overleden zijn in ons midden.  
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Geloof en vertrouw: 
vrede 



Welkom 

 

Gebed om Gods nabijheid  

In de winter 
is de lente 
ongezien. 
 
In het lijden 
groeit de liefde 
ongezien. 
 
In het duister  
schuilt het licht 
ongezien. 
 
Tot ons de ogen opengaan 
-niet langer verblind- 
en Gij gezien, 
gevoeld wordt.  
 
Gij, lente, liefde 
licht in alle leven. 
Gij eerste en laatste liefde 
waarmee alles  
begonnen is, 
laat ons niet los.  
Hou ons vast  
zodat ook wij U nooit zullen loslaten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zingen De Heer alle lof toe 

Gebed om vrede en vredewens 

De weg van de vrede waarvan we dromen 

lijkt soms eindeloos. 

Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons, 

zoals aan zijn leerlingen: 

Ik wens jullie de vrede: 

vrede met jezelf, met de anderen, met God. 

Ik wens jullie de vrede die een uitstraling is 

van mijn liefde voor elk mens. 

Dat de vrede van de Heer jullie mag vergezellen 

vandaag en morgen en elke dag van je verdere 

leven. 

Daarin mogen wij geloven. Daarop mogen wij ver-

trouwen. 

 

Inleiding op de communie 
 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie 

 

Een lichtpuntje voor deze week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotgebed 
 
Heer Jezus, 

Gij zijt midden onder ons gekomen. 

Door te luisteren naar uw woord 

en in het breken van het brood 

mochten wij U herkennen. 

Wij vragen U: 

geef dat wij U mogen blijven herkennen 

in het leven van alledag 

en dat wij van U getuigen  

door te zijn wie we zijn. 

Amen. 

 



om de zorg voor arme  
en uitgesloten mensen, 
om de hartelijke gebaren voor hen 
die in hun leven fouten hebben begaan, 
om de troost en de steun  
voor verdrietige en zieke mensen. 
  
Want zo was en is Hij, Jezus van Nazareth,  
licht en vrede in ons midden. 
Opdat zijn vlam in ons niet zou doven 
willen wij ons de Verrezen Jezus  
blijven herinneren in het delen van het gezegend 
brood. 
 
Wij bidden U, God,  
dat wij in Jezus’ naam licht mogen brengen  
overal waar wij gaan en staan, 
maar vooral daar waar de vrede is verstoord,  
de liefde geschaad en het licht gedoofd. 
 
Mogen wij met elkaar  
zo scheppend en verlossend bezig zijn.  
 

Onze Vader    

Zingen we, in verbondenheid met elkaar, tot God 

die Onze Vader is.  

 

Gebed   
Goede God, net als de leerlingen van Jezus  

willen we gezegend door uw vrede op weg gaan. 

Wij bidden U dat wij meer en meer  

mogen geloven en vertrouwen dat Hij  

leeft en met ons meegaat. Ook al hebben wij Hem 

nooit gezien. 

Dat vragen wij door Jezus, uw Zoon  

en onze Heer. Amen.  

 
Inleiding op de lezingen lector 2 

In de eerste lezing krijgen we een beeld geschetst 

van hoe de eerste volgers van Christus leefden. In 

eensgezindheid zoals Hij het hen had voorgedaan. 

Het evangelie toont ons hoe de Heilige Geest de 

apostelen, uiteindelijk ook Thomas, kracht geeft 

om te geloven. 

 

Lezing  Hand.,2,42-47 

 

Moment voor de kinderen / Evangelie  

(Joh., 20, 19-31) 
 

Lied: Gooi de ramen open 
 

Homilie 

 

Voorbeden 

God, alles wat ons samenbrengt,                  

alles wat ons ter harte gaat 

vertrouwen wij u toe: 

 

Wij bidden voor alle mensen 

die, geslagen door het lijden, 

hun verdriet onder ogen moeten zien. 

Dat zij de kracht vinden  



om door hun tranen heen 

te blijven geloven 

en hopen op nieuw leven.  

Dat zij hierbij steun vinden in de liefde van mensen 

rondom hen. 

 

Wij bidden voor de wereld  

waarin wij leven; 

dat wij onze ogen niet sluiten  

voor wat er 

dichtbij of veraf gebeurt, 

dat wij proberen om het goede te zien 

en dat wij bezield door het woord 

van het evangelie blijven werken  

aan wat goed en waar,  

schoon en heilig is. 

 

God van leven en licht … 
 

Wij bidden voor al onze eigen 

heel persoonlijke intenties. 

… 

 

Vandaag bidden wij ook in het bijzonder voor: 

… 

Hoor ons, God, 

blijf ons nabij. 

 

God van leven en licht … 
 

Geloofsbelijdenis  

God, 

wij hebben zovele namen voor U. 

Gij zijt Vader, 

Gij zijt Moeder. 

Heel de schepping is Uw hand 

die Gij geeft aan ons, mensen, 

in een altijddurend verbond. 

 

Wij geloven in Uw aanwezigheid. Altijd en 

overal. 

 

In U, God. 

Wij zijn in U, Gij zijt in ons. 

Gij bemint ons vóór wij waren, 

Gij bemint ons nadat wij zijn. 

Wij vertrouwen ons toe aan U. 

 

Wij geloven in Uw altijddurende, onvoor-

waardelijke liefde! 

 

Uw Liefde heeft ons een kind geschonken, 

een Mensenzoon, 

een Zoon van God, 

Jezus Christus, 

Kind van Maria, 

gedragen in Uw Geest. 

In Jezus' ogen kijkt Gij naar ons. 

Zijn leven bezielt ons. 

Zijn woord is een weg. 

Zijn lijden heelt ons. 

Hij brengt ons, voorbij al wat sterft, 

in U. 

Wij geloven in Uw Zoon, Jezus Christus en 

in de weg die Hij ons is voorgegaan. 

 

Gij spreekt in ons 

met de taal van Uw Geest. 

In Hem leren wij 

hoe wij mens kunnen worden. 

Hij verbindt ons 

in een gemeenschap van Liefde. 

 

Wij geloven in de kracht van Uw Geest.  

 

In U is verzoening 

en vrede ons toegezegd. 

Wij leren hopen en delen, 

Uw volk onderweg. 

In U reikt ons vertrouwen eeuwig ver, 

want Gij zijt. 

 

Wij geloven in de kracht van elkaar.  

Dat wij samen Uw weg, de weg van liefde, 

hoop, geloof en verzoening, kunnen gaan. 

Amen 

 
Offerande 
 
Bidden bij brood van Leven 
 
God, onze Vader,  
Gij die ons allen heel nabij wilt zijn  
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon, 
wij danken U uit de grond van ons hart. 
  
Wij danken U om het licht  
dat Jezus ons nog steeds geeft,  
om zijn liefde voor ons allen, 


